
Lieve kinderen,  
 
Het verhaal deze dag gaat over Pasen. Met Pasen denken wij er aan dat de Heere Jezus aan 
het kruis is gestorven en dat Hij op de 3e dag weer is opgestaan. Met Pasen hing Hij aan het 
kruis om verzoening te doen voor onze zonden. Wij hebben zonden gedaan waardoor het 
tussen God en ons niet goed is. Maar doordat de Heere aan het kruis is gestorven kan het 
weer goed komen tussen God en ons. Hij wil onze zonden vergeven.  
Dit keer mag je daar een werkje over maken. Over het sterven aan het kruis en over de 
opstanding.  
 
Succes!  
 
Werkopdracht:  

- Pak een plastic bordje of een gewoon bord wat even niet gebruikt hoeft te worden 
- Pak ook een plastic bekertje of een beker, zonder oor, wat even niet gebruikt hoeft te 

worden 
- Neem je bord en beker mee naar buiten 
- Leg het bekertje in het midden van het bordje plat neer  
- Vul het bord met grond en doe ook een beetje grond in het bekertje, zodat het blijft 

liggen. Als je geen grond kan vinden, dan kan je ook zand gebruiken  
- Zoek daarna  steentjes en wat mos om boven op het grond neer te leggen. Kijk maar 

naar de foto  
- Zoek twee takjes en maak die aan elkaar vast met touw, zoals je op de foto ziet 
- Zet het kruis vast in het grond of zand  
- Maak eventueel 3 kruizen, als dat past op je bord  

 
 
 
 
 
 


