
 

 

 

Het is niet onze liefde voor God  

maar Gods liefde voor ons.  

God stuurde Zijn Zoon (dit is Jezus). 

Jezus is gestorven aan het kruis waardoor 

onze zonden vergeven kunnen worden. 

Dat is verzoening. 

 

 

 

Verzoening 

Hierin is de liefde, niet dat wij 

God lief gehad hebben, maar 

dat Hij ons lief heeft gehad, 

en Zijn Zoon gezonden 

heeft tot een verzoening 

voor onze zonden.   

 

1 Johannes 4:10 


